Wij Gentsters,

wij zijn bezielers van de stad.

We ademen Gent,

bepalen mee wat is en wat komt.
Vaak onzichthaar achter de schermen
maar altijd voelbaar.

(ziet die vonken vliegen!)

Jij en ik,

Wij spelen onze rol niet zomaar.

We zetten ons in voor én met de Gentenaars.
We delen hun dromen en hun zorgen,

(en hun koppigheid)
D NA Va n e lossen op wat we kunnen, verleggen grenzen waar we

willen.

Gentster
Denkers, doeners en makers,

trekkers en duwers:

denk ruim. (en af en toe averechts)
Neem geen genoegen

met je eigen perspectief.

Observeer, informeer, creéer, motiveer.
Leer.

Leer van elkaar en aan elkaar.

Praat vaak, luister vaker.

Proheer,

niet omdat het moet,

maar omdat het werkt.

Maak het leuk. (fiesteeeeuh)

Sfeer is geen toeval, het is een gevolg.
Wees aardig, groet met een glimlach,
geef elkaar goesting om vooruit te gaan.
(Laat et maar bougeren!)

Is het altijd makkelijk? Nee.

Is het de moeite waard? Altijd.
Het gaat niet om de fouten

die we soms maken,

wel om de juiste houding

bij het proberen. (Neute mag, pleuje niet)

Schitter mee met onze stad,

haar medewerkers

en haar inwoners.

eigenwijs en fier als we zijn.

(en naar het schijnt ook bescheiden)
Haal kracht uit onze gelijkenissen
én onze verschillen

en geloofin de impact

die we kunnen maken,

samen. (Tuupe tegoare)




